Op straat maar niet vergeten St. Straatpastoraat Leeuwarden

Stichting Straatpastoraat Leeuwarden

Jaarverslag 2022

1. Inleiding

a.

Allereerst een woord van dank aan allen die het werk van de straatpastores in
Leeuwarden mogelijk maken, sommige dichtbij: kerken; gemeente
Leeuwarden en particuliere organisaties ter plaatse.

Andere verder af: externe fondsen die positief reageerden op onze vraag om
ondersteuning.

In dit jaarverslag ziet u bijdragen van de straatpastores over het werk van het
afgelopen jaar en de verantwoording van het bestuur. Dat betuur is tevreden
te mogen constateren dat ca 95% van de gelden direct wordt besteed aan de
straatpastores.

Tot slot vindt u een kort plan voor 2023.

2. Van de straatpastores

a.

Algemeen:

In februari 2015 werd in Leeuwarden gestart met straatpastoraat. Dit
gebeurde op initiatief van een aantal mensen die vanuit hun werk met dak-
en thuislozen en verslaafden binnen het Aanloophuis van de Kerken hadden
gemerkt dat er binnen deze doelgroep behoefte was aan geestelijke zorg in
de vorm van straatpastoraat. In opvang en hulpverlening was er over het
algemeen geen tijd voor of deskundigheid met betrekking tot geloofs- en
levensvragen en zingeving. Bovendien waren er mensen die dakloos waren,
maar die men niet kon bereiken, omdat zij niet naar de opvang kwamen en
alle contact met hulpverleners vermeden. Het initiatief kreeg vaste vorm in
een stichting: de Stichting Straatpastoraat Leeuwarden.

Straatpastoraat wordt door de stichting als volgt gedefinieerd:
“Straatpastoraat biedt geestelijke steun bij levensbeschouwelijke en
zingevingsvragen en zoekt een balans tussen nabijheid en distantie. De
straatpastor heeft oog voor de breukvlakken in de levens van mensen en hoe
zij die verwoorden en verwerken. Het is een vrijplaats in de oudste betekenis
van het woord. In die zin is het straatpastoraat een veilige plek voor een
gesprek over schuld, straf, boete en vergeving en over aanvaarding van jezelf.
Bij het straatpastoraat vind je rust in een vaak opgejaagd bestaan, kun je op
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adem komen en mag je kwetsbaar zijn”. Concreet wil de stichting met de
aanstelling van een straatpastor de volgende doelen realiseren:

i. Door de inzet van een straatpastor kunnen mensen bereikt worden
die contact mijden met hulpverleners.

ii. Binnen de opgebouwde vertrouwensrelatie helpt zij mensen om in
contact te komen met hun kwaliteiten, hun waardigheid te hervinden
en te beseffen dat ze er toe doen.

iii. De straatpastor kan helpen het sociaal isolement en de eenzaamheid
waarin zij leven te doorbreken en daar waar mogelijk mensen weer
toe leiden naar andere vormen van zorg of hulpverlening.

De kern van het straatpastoraat is aandacht. De straatpastor zoekt mensen op
en leeft met hen mee in het wel en wee van elke dag en biedt een luisterend
oor voor de dingen die hen bezighouden. Het kan dan net zo goed gaan om de
alledaagse zorgen als om hogere of diepere vragen van geloof en leven. De
straatpastor kan voor verschillende mensen allerlei rollen vertegenwoor-
digen: vaak als praatpaal, vertrouwenspersoon, klankbord, maar soms ook als
steunpilaar of begeleider. Mensen kunnen in een gesprek hun hart luchten,
hun emoties verwerken en hun plannen delen en met een vertrouwd iemand
bespreken. Dit in de hoop dat het op deze manier kunnen delen wat in hen
leeft mensen helpt weer een begaanbare weg in het leven te vinden en ook
om het uit te houden bij wat er in hun leven is. Mensen geven regelmatig aan
dat zij dit zeer waarderen en ook dat ze dat juist vaak zo missen: die aandacht
voor hen als mens.

Zingeving vormt hierbij uiteraard een belangrijk aspect en is in vrijwel alle
contacten aan de orde. Zingeving hoort bij het leven. Het is noodzakelijk dat
mensen in hun leven voor zichzelf zin zien en ook zin hebben of krijgen om
dat leven te leven. Aandacht hiervoor is belangrijk: of het nu gaat om de
impliciete zingeving van alledag of om expliciete zingeving: wanneer het gaat
om zaken als het plaatsen van je leven in een breder verband, om idealen
koesteren en spiritualiteit, om richting en doel. Deze expliciete vragen komen
vaak juist naar voren in tijden van crisis, rouw en verlies, het leven wordt dan
in een ander perspectief geplaatst. Veel mensen uit deze doelgroep leven met
dit soort vragen. Samen erover praten is van belang om gebeurtenissen een
plek te laten krijgen, om nieuw perspectief te bieden.

Het uitgangspunt van wat een straatpastor doet ligt in de presentietheorie:
het gaat in de contacten om trouwe en duurzame aanwezigheid in het leven
van mensen, vanuit een houding van aandacht en respect voor mensen zoals
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ze zijn en om respect voor hun keuzes. Als straatpastor probeer je dus niet
mensen een bepaalde kant op te sturen, niet mensen te benaderen vanuit
een idee van wat je zelf goed voor ze zou vinden. Je bent er zonder
voorwaarden en belangeloos. Mensen maken hun eigen keuzes, geven hun
eigen leven vorm zoals zij dat willen. Zo is voor een straatpastor de bood-
schap van het christelijk geloof bijvoorbeeld wel een bron van inspiratie, maar
is zij er niet op uit deze boodschap aan anderen op te dringen. Als iemand
zelf iets wil denkt een straatpastor natuurlijk wel mee en kan samen worden
uitgezocht waar mensen terecht kunnen met hun vragen, kan worden
doorverwezen of kan worden meegegaan naar contacten met bepaalde
instanties. Soms wordt als dat nodig is ook praktische hulp geboden. Eigenlijk
probeert het straatpastoraat dus aan deze groep mensen te bieden wat voor
de meesten van ons vanzelfsprekend is: een beetje aandacht en steun bij de
kleine en grote vragen van het leven, het samen uithouden en ondersteuning
bij het zoeken naar een begaanbare weg.

Het is koud en we zitten in de inloop. Ik zie hoe groezelig hij eruitziet, zijn kleding, zijn handen. Ik stel voor dat
hij wel even lekker kan douchen in de inloop, even weer helemaal lekker warm en schoon. Kan niet, zegt hij,
daarna moet ik dan weer in de kou lopen, dan word ik ook nog ziek. Ik was me wel in de sloot, met een oude
lap, dan word ik ook schoon.

Wat extra kleren wil hij ook niet, wel een kopje koffie. En dan moet ik hem weer laten gaan.

C.

Verslag werkzaamheden

Begin 2022 leek Covid nog een grote rol te gaan spelen in het land en
daarmee ook bij de doelgroep van het straatpastoraat. Gelukkig werd de
situatie echter al gauw steeds meer normaal. Wel was er nog een korte
uitbraak in de zorgopvang, zodat de straatpastores daar enkele weken niet
terecht konden.

Covid heeft echter wel voor blijvende veranderingen in de opvang gezorgd. In
de tijd dat het virus heerste was de dagopvang van het Leger des Heils in het
weekend open, zodat iedereen, ook de bezoekers die normaal alleen bij de
dagopvang van Wender terecht konden, op die dagen opvang vonden. Dit had
tot gevolg dat mensen die op weekdagen al de opvang van het Leger des Heils
bezochten daar ook steeds meer in het weekend naar toe gingen. Dit
betekende dat het Aanloophuis in eerste instantie in het weekend minder




Op straat maar niet vergeten St. Straatpastoraat Leeuwarden

bezoekers had. De groep die overbleef bestond voornamelijk uit mensen met
weliswaar een eigen woning maar met daarbij een grote diversiteit aan
problemen, mensen die zich eigenlijk niet helemaal zelfstandig konden
redden. Gedurende het jaar is deze groep gegroeid en deden de mensen die
het betrof steeds meer een beroep op het straatpastoraat voor
ondersteuning.

Jannie (*) heeft haar beste vriend verloren, hij pleegde zelfmoord na een heftig leven. Hij
kon niet meer. Jannie wilde nog voor hem zorgen en een huisje regelen zodat hij bij haar
kon wonen. Nu is dat te laat. Bij de uitvaart mag alleen familie komen, zij heeft geen
rouwkaart gekregen. Samen gaan we voor de uitvaart naar het crematorium en mag ze
kort nog afscheid nemen van haar vriend. Bij thuiskomst branden we een kaars en zeggen
we even niets.

(*) naam is gefingeerd

Omdat er inmiddels twee straatpastores waren, kon er aan het begin van het
jaar gestart worden met groepsbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten werd
met de deelnemers door middel van creativiteit gewerkt rond een
zingevingsthema. Vanuit de deelnemers was er veel enthousiasme voor deze
bijeenkomsten.

De nieuwer straatpastor, de heer Groote, kreeg echter al snel een nieuwe
functie elders. Hierdoor waren de groepsbijeenkomsten voorlopig niet meer
mogelijk en werd het straatpastoraat wederom eerst ingevuld met de
oorspronkelijk 16 uren.

De straatpastor had in deze tijd nog steeds contact met gemiddeld 35
personen. Sommige mensen werden wekelijks bezocht, mensen die (ernstig)
ziek waren of mensen die te maken hadden met een persoonlijke crisis.
Andere mensen werden op grond van hun situatie gezien zo vaak dat mogelijk
was. Vanwege de krapte in tijd waren er ook veel telefonische contacten.
Voor een aantal mensen werden ook praktische zaken geregeld, omdat zij om
verschillende redenen geen contact konden of wilden hebben met de
hulpverlening. Er zijn nu eenmaal mensen die niet passen in de systemen in
onze maatschappij. Voor anderen werd juist hulp ingeschakeld.

Zo zet het straatpastoraat zich 0.a. ook in bij de Marene. Hier wonen mensen
die dakloos zijn geweest en/of een verslaving hebben (gehad). Deze mensen
hebben een chronische, soms terminale ziekte en daardoor medische zorg
nodig. De straatpastores bezoeken de mensen hier en voeren pastorale
gesprekken, gaan met de mensen op stap of begeleiden ze bij moeilijke
dingen, zoals bijvoorbeeld bij een uitvaart of afscheid.
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Ook waren er in 2022 wederom vele contacten en werkzaamheden om de
mensen uit de doelgroep heen. Zo waren er contacten met hulpverleners,
bewindvoerders, begeleiders, artsen, juristen, etc. Tevens werd er gesproken
op enkele uitvaarten en was er geregeld contact met en rond enkele
ongedocumenteerden.

Gelukkig kon er per september 2022 weer een nieuwe straatpastor worden
aangesteld: mevrouw Harmke Lagerwaard. Zij werkt sinds 2021 als
coordinator van het Aanloophuis van de kerken in Leeuwarden en had vanuit
die hoedanigheid reeds contact met straatpastor Geke Boersma. Vanwege de
contacten van mevrouw Lagerwaard in de stad en haar achtergrond als
kerkelijk werker, was het een logische stap haar te vragen om ook als
straatpastor aan de slag te gaan. Er is daarom geen sollicitatieprocedure
geweest.

Al gauw werden de groepsbijeenkomsten weer opgestart. Verder is bij de
aanstelling de volgende taakverdeling afgesproken: mevrouw Boersma richt
zich voornamelijk op de mensen in het Aanloophuis en de contacten die ze
uiteraard al had, terwijl mevrouw Lagerwaard zich meer richt op de mensen
in de stad en de mensen die wonen in woonzorgcentra van Wender (de
organisatie die zich inzet voor mensen die dakloos zijn of dreigen dakloos te
worden).

3. Van het bestuur

Samenstelling en activiteiten.

Het bestuur van de Stichting Straatpastoraat was in 2022 samengesteld uit
i. Bartel Vianen, voorzitter
ii. Koos Jorritsma, penningmeester/webmaster (inhoudelijk)
iii. Piet Verhaag, lid
iv. Voor de functie van secretaris is nog een vacature

Het bestuur verricht het werk zonder financiéle vergoeding en komt
eens per 3 maanden bijeen en overlegt dan o.a. met de straatpastores
over activiteiten en plannen.

Mede vanwege de plannen voor nadere samenwerking met het
Aanloophuis van de Kerken en op basis van haar kwalificaties is de
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coordinator van het aanloophuis per 1 september aangesteld als
tweede straatpastor.

Aan het eind van dit boekjaar zijn als straatpastores aangesteld:
Geke Boersma (12 uur/week)
Harmke Lagerwaard (vanaf laatste kwartaal: 8 uur/week)

b. Financieel Jaarverslag
In het begin van 2022 hebben zowel Corona als het vroegtijdig vertrek van in
2021 aangestelde straatpastoor invloed op zowel de kosten van de stichting
als op de werving van fondsen. Aan de andere kant ontving de stichting ook
een tweetal onverwachte schenkingen die de inkomsten verhoogden.
Ondertussen heeft de externe kascontrole over 2022 plaatsgevonden. Op
basis van het controlerapport heeft de penningmeester decharge verkregen
voor de boekhouding 2022.
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Dat betekent voor de inkomsten:

Bijdragen van:

Extra fondsen
Gemeente Leeuwarden
Giften individueel
Kansfonds.

Kerken collecte

Kerken structureel

Mij. Van Welstand
Porticus

Eindtotaal

St. Straatpastoraat Leeuwarden

Som van Ontvangsten

€ 5.655,39
€ 2.000,00
€5,00

€ 14.400,00
€994,15

€ 10.200,00
€4.500,00
€ 10.000,00
€ 47.754,54

Dat betekent de volgende verdeling

BIJDRAGEN INKOMSTEN IN

PERCENTAGES

mkerken mfondsen mgem.Leeuwarden overig

Aan de andere kant de uitgaven.

Uitgaven aan:
Straatpastores
Restituties

Kosten pastores
Kasgeld straatpastores
Bestuur

Bankkosten
Eindtotaal

Som van Uitgaven

[ ONONONONONO)

42.566,16
5.197,41
579,74
600,00
1.078,12
210,97
50.232,40
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De stichting heeft maar één doel: het mogelijk maken van het werk door de
straatpastores. Als we kijken naar de bestedingen dan wordt duidelijk dat
nagenoeg alle uitgaven voor en door de straatpastores zijn. De post restituties
zijn terugbetalingen in 2022 van het overschot van 2021. Als we restituties
niet meerekenen gaat 96% van de uitgaven naar de pastores.

VERDELING UITGAVEN IN
PERCENTAGE

MW pastores mbestuur mkosten restituties

Concluderend hebben we over 2022 een tekort in onze exploitatie van €
2.477,86

Bij een van de fondsen van 2022 hebben we 90% ontvangen van de
toezegging. De resterende 10% mag worden opgevraagd na afronden van dit
jaarverslag. Bij ontvangst van de betreffende 500 Euro gaat het verlies terug
naar € 1.977,86

Er loopt een tweede verzoek bij een extern fonds om ook dit tekort aan te
vullen.

Bij het vaststellen van de cijfers hebben we moeten constateren dat bij twee
vaste fondsen de aanvraag over 2022 niet (goed) is aangekomen, mede door
communicatieproblemen met de externe fondsenwerver. Daarmee mistte de
stichting inkomsten. Voor 2023 hebben we de fondsenwerving weer in eigen
hand genomen en is bij beide vaste fondsen een aanvraag ingediend.



Op straat maar niet vergeten St. Straatpastoraat Leeuwarden

4. Slot/vooruitblik 2023

Aan het eind van dit jaarverslag wil het bestuur nogmaals dank uitspreken naar alle
kerkelijke gemeentes, alle fondsen en andere donateurs die het werk van het
straatpastoraat in Leeuwarden mogelijk maken.

Op 1 februari 2023 is er een bestuurswisseling geweest en zijn besprekingen
voortgezet omtrent nadere samenwerking tussen Straatpastoraat en Aanloophuis
van de Kerken. Daarbij gaan de straatpastores een activiteitenplan opstellen o.a.
voor zingevende activiteiten en mogelijke juridisch/financiéle ondersteuning om te
voorkomen dat mensen dak- en/of thuisloos worden.

Ondertekening bestuur:
>

P
ianen, voorzitter

Leeuwarden 23 februari 2023
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